
Natuurlijke Ontmoetingen

        

            
      

                                                 

Wij plannen onze fotoreizen altijd met grote precisie, want dat vergroot de kans op mooie foto’s. Kom je een paar dagen te laat, “dan schiet je mis”, zoals dat bijvoorbeeld geldt voor kruiend ijs in de winter in Friesland.

    

  
                

  

              

  

Het voorjaar siert het Hallerbos. Juist de combinatie van het jonge groen van de beukenbomen en het blauwpaars van de bloeiende hyacinten, maken deze plek eind april zo aantrekkelijk.
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Vogels in het voorjaar, soms op je gemak met een kopje koffie in de tuin van bekenden. Op nog geen honderd meter afstand is een paartje bruine kiekendieven bezig een nest te bouwen. Andere keren ben je vanuit een bijna onmogelijke houding bezig om futen te fotograferen. Het mooiste vogelspektakel dat we ooit gezien hebben, is de ‘slaapdans’ van de spreeuwen.

  
      

Tot slot brengen we nog een bezoek aan het Duitse eiland Helgoland, waar vooral de Jan van Genten en de zeehonden diepe indruk op ons hebben gemaakt.

Kortom, allerlei leuke onderwerpen. En last but not least, misschien zit er een tip voor een uitstapje tussen!                                                
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